Advent 2015

Kerstwens

Dat jouw oog ook in de zwartste nacht het licht mag zien,

een ster die straalt tegen het duister van ziekte en verlies.

Dat jouw oor ook in de stilste nacht muziek mag horen,

een lied van vrede tegen de dreiging van fanatiek geweld.

Dat jouw hart ook in de koudste nacht warmte mag voelen,

vreugde om een Kind dat, tegen wanhoop in, nieuwe toekomst biedt.

J. Roelofs-van der Linden

In uw welgemeende wensen die wij ieder jaar met Kerstmis mogen ontvangen, lezen we dat u met genoegen deelt in het
dagelijks leven van onze gemeenschap. Daarom sturen wij u ook nu weer graag een uitgebreid jaarverslag. Naar aanleiding
van de vluchtelingenstroom en het terreur- en oorlogsgeweld in onze wereld, zetten wij deze brief in met een kerstwens die wel
treffend is voor deze dagen waarin mensen leven in de ban van de angst om wat komen gaat.

Verheffend is de vriendschap die wij dagelijks mogen ervaren en bijzonder op de hoogtepunten van het leven in onze
gemeenschap zoals de viering van het gouden kloosterjubileum van zr. Francine. Op 2 februari was het precies 50 jaar geleden
dat zij haar leven in dienst stelde van de Heer en zijn Kerk. Dat hebben wij op die dag van het religieuze leven van harte in onze
gemeenschap gevierd. Op 31 mei nodigde zij haar familie en vrienden uit op een feestelijke eucharistieviering, receptie en
feestmaal waar ook de medezusters uit haar vroegere congregatie van Vincentius a Paulo van Deftinge aanwezig waren. Zij
straalde er helemaal van en dat bracht licht en vreugde in de harten van alle mensen die kwamen meevieren!

Enkele maanden voordien, op 10 maart, moesten wij echter afscheid nemen van onze geliefde zr. Paula. Geboren en getogen
in Tongeren, was Maria haar grote voorbeeld en steun in haar stille trouw van iedere dag, want klein van gestalte was zij groot
in plichtsbewustzijn. Het gebed ging boven alles. Zij was een verstandige vrouw en als onze econome deed ze de boekhouding
met dezelfde toewijding als iedere andere taak. Ze bleef graag op de achtergrond, al had ze veel kwaliteiten! De weerloosheid
en onmacht van de laatste jaren heeft ze bewust gedragen, verknocht aan de mensen die voor haar mochten zorgen.
Dankzij de goede en jarenlange zorgen van zr. Francine en van onze geliefde verpleegster Martine ging zr. Paula haar grote
wens in vervulling: rustig thuis kunnen sterven. Heel dankbaar om wie zij was, blijven wij haar gedenken!

Graag melden wij u ook dat wij twee zusters rijker zijn geworden. De zusters Clarissen van Tongeren delen hun klooster
grootmoedig met de nieuwe Braziliaanse gemeenschap Zaden van het Woord. Hoewel zij ter plekke blijven wonen, horen
zr. Agnes en zr. Bernarda nu juridisch tot onze gemeenschap en dragen wij graag mee de zorg voor hen waar nodig.

Een historisch gebeuren in onze franciscaanse orde was de uitgave van een volledig nieuwe Nederlandse vertaling van de
Geschriften en Bronnen van de H. Clara. In januari werd dit nieuwe boek gepresenteerd te s Hertogenbosch, in aanwezigheid
van heel wat zusters, broeders en franciscaans geinspireerde mensen uit Nederland en Vlaanderen. Het Clara-onderzoek is
nog heel actueel en als clarissen zijn we echt blij met deze documenten ter verdieping en beleving van onze spiritualiteit.

Sedert enkele jaren vormen we samen met onze broeders van Sint-Truiden een maandelijkse leesgroep waarin we nu het
Testament van de H. Clara op ons dagelijks leven leggen. Ook de leesdag rond de nieuwe geschriften van Clara, ingeleid door
zr. Angela Holleboom, was heel verrijkend. De twee jongste zusters namen deel aan twee studiedagen rond hetzelfde thema bij
de zusters Clarissen in Megen en geven ook nu en dan zelf getuigenis. Zr. Elisabeth deed dat in het kader van het jaar van het
Religieuze Leven voor de mensen die werkzaam zijn in de parochiefederatie. Zr. Carmen ging getuigen in Hof Zevenbergen te
Ranst op de inspirerende ontmoetingsdag: Echo's van religieus leven in de kering.

Hoogtepunt van getuigenis en franciscaanse ontmoeting was wel het Hoogfeest van de H. Clara dat heel wat stadsgenoten,
familieleden en vrienden kwamen meevieren. Zr. Karien gaf er het getuigenis van haar leven als claris, iedereen werd er stil
van. En het Gregoriuskoor o.l.v. Magda Jossa was er naar traditie weer om samen met de zusters en alle aanwezigen te zingen
en te spelen voor onze heilige moeder! Zij werd de avond tevoren herdacht in een serene transitusviering, gezongen door de
zusters en het gemengd koor de Schalmei o.l.v. medebroeder Bob Van Laer.



Wie Clara zegt, zegt in één adem ook Franciscus. Hij kreeg een transitus, gezongen door hetzelfde koor. Als broeders en
zusters vierden we beide feesten tezamen! De refter is nog niet in vuur en vlam geschoten zoals destijds gebeurde bij het maal
dat Franciscus en Clara samen nuttigden te Portiuncula, maar wij zijn onze broeders veel dank verschuldigd voor hun warme
vriendschap en hun dagelijkse niet aflatende zorg voor ons. Dat mocht zelfs hun minister-generaal Michaél Perry ervaren. Hij
bracht een bezoek aan de broeders en zij nodigden ons uit op deze ontmoeting. Met heel onze gemeenschap mochten wij
getuige zijn van de grote bezieling die van deze man uitgaat. Wat een bemoediging voor ieder van ons. Hij zei echt in ons te
geloven én in de toekomst van onze orde: “Jullie hebben het recht niet om de franciscaanse spiritualiteit te laten sterven in
Vlaanderen, want ik geloof dat ze ook hier toekomst heeft. Maar daarvoor moeten jullie echt samenwerken.’

lets van deze verbondenheid mochten we ook proeven op de ontmoetingsnamiddag voor alle religieuzen van ons bisdom.
Bisschop Patrick Hoogmartens nodigde ons in het kader van het Jaar van het Religieuze Leven samen uit in Hasselt. Een
hartelijke samenkomst die een verdiepend accent kreeg door de toespraak van jezuiet Marc Rotsaert en van de bisschop zelf
die alle religieuzen uitdrukkelijk dankte voor hun trouw aan hun roeping en gebed voor het bisdom. Nadien was er een
feestelijke koffietafel voorzien waar zusters en broeders elkaar opzochten uit vriendschap en onze bisschop ieder persoonlijk
kwam begroeten.

Hartverwarmend was de Claradag bij de zusters Clarissen van Sint-Niklaas die nu in het WZC te St. Pauwels wonen. Wat een
hartelijke ontvangst door de zusters, de directeur en het personeel en heel wat vrijwilligers en sympathisanten van het rustoora!
Zij hebben zich werkelijk geen enkele moeite gespaard om ons een onvergetelijke dag te bezorgen! In de voormiddag was er
tijd om bij te praten en na een heerlijk middagmaal keken en luisterden we naar Menschen in den Grooten Oorlog, gebracht
door Tine Ruysschaert, soliste in woordtheater en haar medewerkers. Schitterend!

Al even talentvol waren de studenten woordkunst die o.l.v. Michel Kempeners teksten van en over Franciscus van Assisi
voordroegen uit De Harp van St. Franciscus van F. Timmermans en De stappende man van C. Bobin: een ontroerend geheel,
met inlevingsvermogen gebracht. Nadien konden de 120 aanwezigen dankzij godsdienstleraar Steven Reniers en zijn oud-
leerlingen kijken naar de ingrijpende tentoonstelling van Damiaanactie aan wie de opbrengst van deze dag ten goede kwam.

Talrijke kansen tot vorming worden ons geboden: de huiskapittels, de intense gesprekken o.Lv. Mevr. Ria Grommen, de
retraite- en bezinningsdagen met diepgaande conferenties door belezen conferenciers. Vorming betekent voor ons ook, iets
met andere mensen kunnen delen van de franciscaanse spirit. Dat deden we o.a. met de bestuursleden van de Boerenbond
regio Limburg o.l.v. Sam Goyvaerts, de aspirant diakens van ons bisdom en de priesters van twee dekenaten. Zr. Elisabeth gaf
een spiritualiteitsnamiddag waaraan een tiental mensen deelnamen. Levengevend waren ook de ontmoetingen met de jonge
vrouwen op inleefstage en de vele groepen die op gesprek kwamen. Het waren één voor één levengevende ontmoetingen met
ieder van hen.

Feestelijk waren ook het gouden jubileum van Jef en Yvonne Otten-Matterne en van Gerard en Paula Otten-Vanbrabant.
Diaken Karel Hayen gaf ons ter gelegenheid van 25 jaar diaken-zijn een heus concert met gitaar en zang. Zijn vrouw Rachelle
helpt ons op vrijdag met de voedselbedeling aan de armen! Ook de viering van de H. Cecilia met het Gregoriuskoor was mooi.
Zij zingen trouwens ook dit jaar een Kerstconcert in onze kapel op zondag 27 december!

U bent ook steeds welkom in het Taizégebed, elke derde zaterdag van de maand. Sam en Evi Goyvaerts-Freson en de
muzikanten danken wij van ganser harte voor hun trouwe inzet voor het Taizégebed! Dit waren enkele hoogtepunten op de
bijzondere dagen uit het leven van onze gemeenschap. Maar zoals u weet zijn de gewone dagen van lofzang voor de Heer en
dagelijkse handenarbeid voor ons de kostbaarste. Daarom komen wij u bijzonder danken voor uw genegen vriendschap. In dit
Jubeljaar van de Barmhartigheid dragen wij u en uw geliefden zeker mee in ons hart en in ons gebed!

Graag nodigen wij u uit om Kerstmis met ons te vieren. De uren van de gebedsdiensten vindt u op bijgevoegd blaadje.
Wij wensen u een zalig Kerstfeest en een gezegend nieuw jaar 2016 toe! De vrede van de Heer moge met u allen zijn!
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