Advent 2012
Een kind vanuit Gods eeuwigheid,
een kind dat naar zijn moeder schreit
Alleen wie klein wil binnengaan,
zal hier de grootheid van verstaan.

E. Westerbaan

Franciscus en Clara van Assisi wisten het mysterie te verstaan dat zij intens hebben
verwacht en doorleefd: Gods mensgeworden liefde, geboren in een stal en door Jozef en

<2l Maria neergelegd in de voederbak van een os. Hun ezel kon er ook nog bij én de herders
met hun kudde schapen Er was plaats genoeg in de stal voor dat bonte gezelschap van mensen en dieren, van wijzen en
ongeletterden, van armen en rijken. Klein zijn ze er binnengegaan om de Redder van de wereld te aanschouwen, een weerloos
klein kind in doeken gewikkeld, teken waar onze wereld meer dan ooit nood aan heeft: dat mensen van verschillende rassen en
culturen, van verschillende geloofsovertuigingen en sociale achtergrond elkaar ontmoeten op die plek waar plaats en leven is
voor eenieder, zonder onderscheid. Daar legt God zich neer aan de voeten van de mens, dezelfde voeten die Hij knielend wast
om ons deelgenoot te maken aan zijn uitzinnige liefde voor de mens, voor jou persoonlijk en voor wie je ontmoet op je
levensweg. Moge die liefde je hart sterken en nieuw leven schenken.

Graag delen wij via deze brief iets mee van het leven in en rond onze gemeenschap. Met twee jubilarissen mochten we jubelen
van vreugde en dankbaarheid. Op 20 mei vierde zr. Paula Bovie 60 jaar kloosterleven! Al houdt ze nog het meest van de
gewone dagen, toch heeft ze intens genoten van haar feest, en nog het meest van de Eucharistieviering en het blije weerzien
van familieleden en vrienden die zo talrijk aanwezig waren. Op 9 september was zr. Karien aan de beurt. Onder een zalig
warme zon straalde ze van geluk omdat ze haar gouden kloosterjubileum mocht vieren met de vele mensen die ze in haar hart
draagt. Wat een feest! Het leidmotief dat ze koos: ‘Al wat ik heb is slechts een dankbaar hart’ stond niet alleen te lezen op haar
gelaat, maar dankzij goede vrienden ook in grote letters in de kapel, de feestruimte en het klooster. Tot op de straat was het te
zien dat onze abdis gevierd werd want heel de voorgevel was met bloemen gesierd. En bloemist Duchateau tooide de kapel
met prachtige zonnebloemen die straalden van feestvreugde! De mooi verzorgde eucharistieviering, de receptie en het
feestmaal met haar familie eindigde in een zangfestijn. En of zij en wij allen er van genoten hebben!

Vreugde gaat in het leven van alledag echter vaak samen met pijn. Wij hebben afscheid genomen van onze geliefde en oudste
medezuster Francisca Bellis die 28 september thuis overleden is op de gezegende leeftijd van 94 jaar. Maandenlang werd zij
met toewijding verzorgd door zr. Francine. Velen kenden haar vanwege de mooie alben en kazuifels die ze naaide. Zij was er
fier op een Truienaar te zijn. Het heeft ons en haar dierbare broer Jean echt getroost en gesterkt dat zoveel stadsgenoten in de
verrijzenisliturgie kwamen meebidden! Onverwacht moesten wij ook afscheid nemen van Mevr. Frieda Thijs - Coomans,
schoonzus van zr. Marie-Josee. We blijven hen en al de overledenen die ons aan de overkant opwachten in ons hart dragen.

Het Clarajubeljaar: 800 jaar clarissen hebben we heel intens gevierd! Eind vorig jaar nodigden we al de zusters van de
congregaties in onze stad uit op een receptie, het avondgebed ter ere van de H. Clara en een feestmaal. Het was een
zusterlijke en feestelijke ontmoeting waarin we dichter naar elkaar zijn toegegroeid!

Clara van Assisi plaatsten we in het ‘licht’ door zoveel mogelijk mensen iets te laten proeven van de spirit die haar en ons leven
bezielt. Hier in huis ontvingen we het afgelopen jaar meer dan twintig groepen, een heel gevarieerd publiek: leerlingen lager en
hoger onderwijs, vormelingen, misdienaars, vrouwenverenigingen, directie en leerkrachten Bijzonder Onderwijs uit Limburg,
kinderen in Sport en Spel en de priesters van de dekenaten Sint-Truiden en Borgloon die een hele dag op bezinning kwamen,
begeleid door onze jongste zuster Elisabeth. Per uitzondering begeleidde zij in het kader van dit jubeljaar ook bezinningsdagen
buitenshuis voor de zusters Franciscanessen, de jonge clarissen en minderbroeders in vorming en samen met zr. Carmen voor
een dertigtal geinteresseerden in Bezinningshuis Herkenrode.

Wij mogen zelf ook genieten van de inzet van anderen die de franciscaanse spiritualiteit uitdragen. De medewerkers van het
museum De Mindere deden dat op een heel kunstzinnige manier. Zij nodigden ons uit op de opening van de tentoonstelling:
‘Clara, sterke vrouw’, gekaderd in het Trudojaar en plechtig ingezet in de accademiezaal. Alle clarissen van het land werden
met hun familie uitgenodigd voor een gegidste rondleiding op deze prachtige tentoonstelling en het depot van het museum.
Nadien verwelkomden de broeders ons op een koffietafel! En alsof dat nog niet genoeg was, kregen wij als clarissen te
Sint-Truiden een heel bijzondere uitnodiging van gardiaan Frans en zijn medebroeders om samen in hun gemeenschap het
Clarajubeljaar te vieren met een stemmig gebed, feestmaal en een rondleiding in het klooster, de bibliotheek en de tuin. Dit
samen-zijn hebben we ervaren als de bekroning van onze jarenlange vriendschap en verbondenheid met elkaar. Dat kan ook
gezegd worden van de Claradag die in het teken stond van het jubeljaar. Clarissen uit Vlaanderen en Wallonié, broeders
franciscanen, kapucijnen en conventuelen ontmoetten elkaar te Vaalbeek op een groot feest. We waren er met 120! Het



gemengd koor De Schalmei gaf o.l.v. Geert Malisse een schitterend concert ten beste van Franciscus en Claraliederen. Zo viel
beide heiligen alle eer te beurt door dit onvergetelijk samen-zijn van hun broeders en zusters!

Voor het eerst deden wij mee aan een project van een Antwerpse school waardoor één van haar leerlingen een week met ons
mocht meeleven. Lynn liet zich helemaal onderdompelen in onze levenswijze. Deze dagen hebben een diepe indruk op haar
gemaakt en waren echt een verrijking voor onze gemeenschap. Het doet deugd te ervaren dat mensen geboeid raken door de
franciscaanse spirit, zeker ook jonge mensen. Een gebeuren dat ons tot diepe dankbaarheid stemt en waarvan onze twee
jongste zusters getuige waren, is de oprichting van YouFra: jonge mensen die overal ter wereld kernen vormen van franiscaans
leven, nu dus ook in Vlaanderen. Meer info vind je op onze website. Wij hopen dat beide projecten verder uitgroeien!

lets van onze levenswijze mogen delen met anderen is het mooiste geschenk dat ons te beurt kan vallen. Daarom delen wij
zoveel mogelijk met elkaar door bezinningsdagen, gesprek, artikels schrijven, Clarastudiegroep, franciscaanse leesgroep met
onze broeders, leesdagen die dit jaar schitterend begeleid werden door zr. Sabine van Stabroek over de teksten van het
Internationaal Congres Il van presidentes te Assisi en een internationale Clara-sessie te Aken. De gemeenschapsdagen met
Mevr. Ria Grommen, die onze intense gesprekken met veel zorg en liefde begeleidt, doen ons echt naar elkaar toegroeien in
het bezinnen over verleden, heden en toekomst. De driedaagse vastenbezinning rond de werking van de H. Geest in ons,
geleid door zr. Angela Holleboom, claris te Megen was erg verrikend en de zusterlijke ontmoeting met haar deugddoend!
De retraite, begeleid door P. Paul Van Looy sj. gaf ons een diepere inkijk in de Ignatiaanse spiritualiteit.

Nog heel blije gebeurtenissen waren: de doopviering van de kleine Robin, achterneefje van zr. Mariétte; het middagmaal met
Mgr. Patrick Hoogmartens, een blije verrassing; het diamanten jubelfeest van Mr. en Mevr. Driljeux-Beckers die dit met hun
familie vierden in onze kapel; ‘de Ronde van Limburg’, gebedswake voor nieuwe roepingen en initiatief van de Limburgse
seminaristen; de ontmoetingsdag voor jonge vrouwelijke contemplatieven; de samenkomst van de Viaamse en Nederlandse
federatieraad; de Heiligenspelen in onze stad waarin ook het leven van Clara van Assisi werd belicht; de kennismaking met
parochie-assistente Maria Bosmans; het gesprek met vrienden-missionarissen, onder andere met zr. Jeanne Devos die ons
een bezoekje bracht na haar toespraak op de conventie van de Lions Club te Sint-Truiden. Elk jaar gedenken de Truiense
Lions hun overledenen in onze kapel. En dankzij Mr. Guy Schalenbourg, voormalige gouverneur, en zijn echtgenote mochten
wij kennis maken met de werking van de Lions wereldwijd.

De hoogfeesten van de HH. Clara en Franciscus waren gewoonweg heerlijk! Clara ter ere kwamen om en bij de 300 mensen
met ons meevieren op 10 en 11 augustus! Tijdens de transitusviering bracht De Schalmei ons in verrukking en ook het
Gregoriuskoor zong o.lLv. Mevr. Magda Jossa met evenveel enthousiasme voor onze stichteres als het kinderkoor de
Gregoriaantjes op moederdag zong voor Moeder Maria. Samen zingen zij dit jaar een KERSTCONCERT in onze kapel op
donderdag, 27 december om 17.30u. Van harte welkom!

Op 4 en 7 oktober werd Franciscus alle eer aangedaan door het gebed en samenzijn met onze broeders en door de prachtige
staaltjes woordkunst die Michel Kempeners en zijn leerlingen ons brachten rond ‘Franciscus, de Allerlaagste’. Wij genieten
samen met de vele aanwezigen die er waren nog steeds na van deze diepgaande bezinning, met veel zorg samengebracht.

Graag vermelden wij hier nog even dat de Taizévieringen openstaan voor mensen van alle leeftijden! Ze blijven doorgaan op
elke 3° zaterdag van de maand, en dit mede dankzij de enthousiaste inzet van Sam en Evi Goyvaerts-Freson, van violist
Patrick Peters en tevens dankzij de goede opkomst van mensen die komen meebidden. Ook jij bent van ganser harte welkom!

Kunnen wij dit jaarverslag beter afronden dan met de woorden van de H. Clara zelf: ‘Ik doe dit alles omwille van Hem die arm in
een kribbe werd neergelegd!’ Zo is het: voor Hem en door Hem hebben wij deze hoogtepunten met liefde gevierd, mede dankzij
de inzet van vele vrijwilligers op wie wij zo vaak beroep mogen doen. Hier willen wij allen bijzonder bedanken voor zoveel
gratuite hulp! Maar tussen deze vele activiteiten vormen de gewone dagen van gebed, stilte en werk het eigenlijke hoogtepunt
van ons leven als clarissen en houden wij van die dagen nog het meest. Dankzij jullie steun op allerlei gebied blijft dit mogelijk
in onze geliefde stad Sint-Truiden! En aftredend burgemeester Ludwig Vandenhove zijn wij bijzonder dankbaar om zijn
meeleven met het wel en wee van onze gemeenschap gedurende vele jaren!

Misschien ontmoeten we jou weer op één van de volgende gelegenheden. In deze advents- en kersttijd doen we alvast een
warme oproep om het avondgebed op zondag om 16.30u met ons te komen meebidden.

Kerstnacht 24 december, vieren wij om 20.00u. De plechtige Eucharistieviering op kerstdag is om 9.00u. Je bent van
ganser harte welkom! Wij wensen je een heel zalig Kerstfeest toe en een gezegend Nieuwjaar 2013!

Je zusters Clarissen te Sint-Truiden, www.zustersclarissen.webklik.nl




