
Dagopening 
 
* groet 
 
Goeiemorgen 
zeg Jij mij 
goeiemorgen 
zeg ik Jou 
 
De nacht bracht wat ze bracht 
de dag brengt wat ze brengen zal 
in Jouw handen leg ik het 
God vol goedheid en genade 
 
De zon gaat op 
en ik sta op 
en Jij mijn God 
bent ook weer hier 
 
Weer een dag om te beleven 
Jouw mensen gaarne zien 
wonderen die gebeuren 
in simpel licht van Liefde 
 
God 
Geluk 
Genade 
Goeiemorgen 

* evangelie van de dag 
 
* psalm van de dag 
 
* stille overweging 
 
* onze vader 
 
* zegen 
 
Moge de levende God ons vandaag schenken: 
licht in onze ogen 
om in elke mens iets moois te zien 
fijngevoelige oren 
om elk verhaal te beluisteren 
open zintuigen 
om in allen en alles Hem te ontmoeten  
kracht in onze voeten 
om te gaan waar wij moeten zijn 
zijn woord in onze handen 
om een zegen te zijn voor velen 
Hij zegene ons daarmee 
de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
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