Het oude klooster staat zusterlijk naast het nieuwe klooster

Dit is ons nieuwe klooster: Diesterstraat 68

Van deze foto rechts is heel de
benedenverdieping van ons,

Links is de ingang van het klooster

met spreekkamers, keuken, eetkamer en living.
Rechts is de ingang voor wie met ons mee

wil bidden in de kapel en de hostiebakkerij.
De eerste verdieping van het

linkergedeelte zijn onze werkvertrekken.

De tweede en derde verdieping van het
linkergedeelte zijn onze slaapvertrekken

Ingang van het klooster (68) T, ingang kapel (70) T

De nieuwe kapel met de glasramen van de oude binnenkapel. Close-up van ons altaar, gekregen bij de
sluiting van het minderbroedersklooster.
Franciscus krijgt de Regel van de Paus.

De andere kant van de kapel.

Onze glasramen zijn 24 afbeeldingen van de
hoogtepunten van het liturgische jaar.

Onder elke afbeelding van elk liturgisch feest
is een glas-in-lood raam van een woord of
korte zin die op dit feest betrekking heeft.

Het begint met Advent en Kerstmis.



Sint-Truiden, Advent 2023

Klampt u niet vast aan wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied;
Zie, iets nieuws ga ik maken, het is al aan het kiemen, weet gij dat niet?
Ja, een weg ga ik leggen in de woestijn en rivieren in het dorre land.

Jesaja 43, 18-19

Ja, 2024 zal iets nieuws zijn: een nieuw klooster, een prachtige nieuwe kapel, een nieuwe mislezer, een ander
uur van de dagelijkse eucharistie en op zondag sluiten we aan voor de eucharistie in het kerkje tegenover ons klooster.
800 jaar geleden bracht Franciscus vernieuwing door het uitbeelden van de geboorte van het Kerstekind door in een grot
een ‘levende Kerststal’ te bouwen. Dit gebeuren vieren we elk jaar opnieuw in de liturgie, en we bidden ook dit jaar voor
een vernieuwd hart bezield door de geboorte van onze Messias.

2023 was goed ingezet, met intense gesprekken naar aanleiding van de nieuwe Constituties van de
Clarissenorde. Hiervoor hebben alle Clarissen wereldwijd vragen gekregen; het zoeken naar antwoorden heeft ons als
gemeenschap dieper laten nadenken over onze roeping, ons gemeenschapsleven en ons gebedsleven in deze tijd. 2023 is
het 800 jaar geleden dat Franciscus de goedkeuring van zijn Regel kreeg van de Paus. Dit wordt afgebeeld op ons nieuwe
altaar (z.0.z.).

Op vele vlakken was het voorbije jaar een gewoon jaar: we hebben gezorgd voor ons innerlijk leven door
conferenties door E. H. Tercic; ons triduum werd verzorgd door E.H. Deken Luc Van Hilst en voor onze retraite mochten
we rekenen op legeraalmoezenier ‘Padre’ Erik Pétré. We waren heel blij onze bisschop te mogen verwelkomen voor een
bezoek in juni. Er zijn ook vele vieringen doorgegaan in onze kapel: de maandelijkse Taizévieringen, intense
Clarafeesten (op de vooravond en op de dag zelf) — telkens met een feestelijke receptie. Ook Franciscus werd in de
bloemetjes gezet. Naar jaarlijkse gewoonte hebben we deelgenomen aan het ‘Avondje Kerken’ met Pinksteren waarbij
onze gemeenschap de completen heeft gezongen in het kerkje tegenover ons klooster. Er zijn nog vele andere vieringen
doorgegaan (waaronder de doopviering van Tjeu Vanthoor).

Buiten ons klooster werd er ook nog deelgenomen aan allerhande sessies. En laten we de zalige en zusterlijke
ontmoetingen niet vergeten op de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Clarissen in Oostende.

We hebben helaas ook afscheid moeten nemen van verschillende goede mensen: Zr. Agnes Degraeve van de
gemeenschap van Tongeren is in april haar Heer tegemoet getreden, de Assistent van de Clarissen van Vlaanderen,
Walter Verhelst ofm is in juni overleden en de broer van zr Joanna, Theo Jansen, in oktober.

2023 zal voor onze gemeenschap vooral de geschiedenis ingaan als ‘het jaar van de verhuis’. Er zijn nog héél
veel vergaderingen geweest om de puntjes op de ‘i’ te zetten. We zijn dankbaar voor de deskundige hulp die we gekregen
hebben van de juridische dienst van het bisdom en de zovele mensen die zich met ons begaan weten: Dhr. Roger Daenen,
Dhr. Alex Nicolai, Mevr. Reinhilde Pieters, Erik Van Meel, onze deken E.H. Wim Ceunen en nog vele anderen. Maar
onze grootste steun en toeverlaat is Dhr. Polly Vanmarsenille. Onder zijn deskundige leiding zijn we eind januari
begonnen met onze bibliotheek op te ruimen; in september was er het leegmaken van de zolders; oktober/november
waren er de voorbereidingen van de eigenlijke verhuis van maandag 20 november en de volgende dagen. Dat was een
pittige tijd! Maar we zijn blij. Blij en dankbaar voor dit nieuwe klooster dat we elke dag méér onze nieuwe thuis mogen
noemen. Waar we u ook hartelijk hopen te ontvangen in 2024!

Wat betreft onze vieringen voor het einde van 2023 en de wijzigingen na het vertrek van P. Frans Cuypers:
* De vooravond van Kerstmis, zondag 24 december, is de nachtmis om 20.00u in de nieuwe kapel, Diesterstraat 70.
* Kerstdag, maandag 25 december, is de eucharistieviering om 9.00u. Het is de laatste viering in onze oude kapel
Diesterstraat 66. Deze wordt opgeluisterd door het Gregoriuskoor o.l.v. Magda Jossa. Ook welkom op de kleine receptie.
* 2¢ Kerstdag, dinsdag 26 december, is de laatste eucharistieviering voorgegaan door P. Frans Cuypers ofm om 9.00u in
onze nieuwe kapel, Diesterstraat 70. We voorzien een kleine receptie. We zijn P. Frans immers intens dankbaar voor de
zovele jaren dat hij is voorgegaan in onze gemeenschap. En dat hij met ons gedurende zovele jaren lief en leed gedragen
heeft. We wensen hem Gods zegen bij zijn nieuwe zending bij onze broeders in Hasselt.
* Vanaf 27 december zullen de weekdagvieringen (behalve dinsdag) om 8.00u doorgaan in onze nieuwe kloosterkapel
(# 70), voorgegaan door E.H. Gust Coppejans. Op dinsdag zal de viering doorgaan in de St. Gangulfuskerk tegenover
ons klooster om 18.00u. We zijn E.H. Coppejans heel dankbaar dat hij dit op zich wil nemen! Voor de zondagsvieringen
zullen wij aansluiten bij de viering van 9.00u in de St. Gangulfuskerk.

Welkom om met ons te komen meevieren en in ons nieuwe klooster Diesterstraat 68, Sint-Truiden
Zalig Kerstfeest en Gezegend 2024!
Uw Zusters Clarissen clarissen3800@gmail.com — www.zustersclarissen3800.be
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