
“In ons leven als individu of als natie zullen er altijd momenten zijn waarop we het gevoel hebben dat we midden in
een woestijn zitten. Maar juist daar laat de Heer zijn aanwezigheid voelen. ...
Laten we om de genade vragen om te geloven dat met God de dingen echt veranderen, dat hij onze angsten zal
wegnemen, onze wonden zal genezen, onze dorre plaatsen in waterbronnen zal veranderen. Laten we om de genade
van de hoop vragen, want de hoop doet ons geloof herleven en onze naastenliefde weer aanwakkeren.” 

Homilie Paus Franciscus, 5 december 2021

Lieve vrienden,

Als gelovigen blijven we verlangen naar geloof, hoop en liefde; voor onszelf en voor de wereld waarin wij leven. Dit 
vraagt van ons een blijvende gegevenheid en herbronning.

Gehoor gevend aan Cor Orans (Een instructie voor het Vrouwelijke Contemplatieve Leven, 2017) is de Clarissenorde 
bezig met het herschrijven van de Constituties. Er werd aan alle Clarissen wereldwijd gevraagd om te antwoorden op 
vragen over de centrale aspecten van het leven van de gemeenschap (Leven met God, Gemeenschapsleven, onze 
Relaties, Armoede, Beslotenheid en Vorming). We zijn wekelijks gedurende bijna 2 maanden samengekomen om te 
antwoorden op de vragen rond deze thema’s. Het heeft ons samen laten nadenken over ons clarissenleven en de 
toekomst.

Om ons goed voor te bereiden op onze toekomst, moeten we ook het verleden omhelzen. Daarom geven we graag een 
inkijkje in het voorbije jaar. Laten we beginnen met de heuglijke feesten:

Na corona hadden we nog allerlei in te halen: we hebben zr Elisabeth haar zilveren (25) jubileum in het klein 
gevierd, zr Mariette haar gouden (50) jubileum en zr Karien haar diamanten (60) jubileum. Het was zalig om dit 
met elkaar en de dichte familie te vieren.

De vespers op de vooravond van het feest van de H. Clara (de Transitus) werden opgeluisterd met orgelspel door 
Magda Jossa en vioolspel door Nele Daenen. Prachtig! Ook de eucharistieviering ter ere van de H. Clara werd intens 
gevierd. De Brouwerij van Wilderen trakteerde ons royaal met hun bier ‘Cuvee Clarisse’ op onze receptie. Het viel héél 
goed in de smaak! Ook dit jaar waren onze zusters van Kessel-Lo, onze broeders van Antwerpen en Hasselt van de 
partij – het deed deugd allen weer te zien.

Een aantal dagen daarna kwam onze bisschop Mgr. Patrick Hoogmartens op bezoek. We waren blij hem te 
ontvangen voor het middagmaal en dankbaar voor de fijne ontmoeting. Monseigneur was ook heel geïnteresseerd in 
onze bouw en ging zelfs een kijkje nemen met zr Elisabeth als gids.

Ja, onze bouw … Het heeft al zoveel jaren geduurd en er is al zoveel vertraging opgelopen, maar nu zien we eindelijk 
onze nieuwe woning oprijzen. Dit jaar heeft men al regelmatig de werken moeten stilleggen door de oorlog in 
Oekraïne, door de schaarste aan bouwmaterialen en door minder werkvolk. Maar we zijn ervan overtuigd: 2023 
wordt het jaar dat we als gemeenschap verhuizen.



Eind augustus is P. Frans Cuypers verhuisd van ons buitenklooster naar een appartement. We zijn dankbaar voor 
zijn blijvende inzet voor onze gemeenschap en zijn voorgaan in de dagelijkse eucharistieviering.

Nu de grootste corona-dreiging voorbij is hebben we heel wat ontmoetingen en activiteiten terug kunnen opstarten. 
Onze Taizévieringen gaan weer door en de mensen zijn heel blij om biddend en zingend te kunnen samenkomen. 
Onze deken Wim Ceunen heeft ons ook dit jaar weer gevraagd om de Vastenvespers te verzorgen in de Sint-
Gangulfuskerk tegenover ons klooster. Ondertussen kunnen de mensen van Sint-Truiden al goed psalmen zingen!

Pastoor-deken Luc Van Hilst – die onze gemeenschap heel genegen is en wij hem – is met ons op weg gegaan voor 
onze retraite. Ons triduüm werd begeleid door Sam Goyvaerts. Het heeft ons deugd gedaan.

Overal is er pijn en smart geweest. Meelevend met de wereldgebeurtenissen bloedt ons hart voor al de plaatsen waar er
oorlog is en mensen moeilijk kunnen leven. En natuurlijk ook voor de vele slachtoffers van zo’n oorlog. Dit alles 
neemt een grote plaats in in ons gebed.

Enkele zusters hebben moeten afscheid nemen van een dierbare. In mei stierf Mathieu Houben, broer van onze       
zr. Francine. In juni moest zr. Karien afscheid nemen van haar zus Mia Poukens. In november is de moeder van    
zr. Elisabeth, Mia Buyst, ons ontvallen. Wij en zovele anderen, zullen hen missen. We danken God voor wie zij 
waren.

Als gemeenschap stellen wij het goed. We kunnen nog steeds volop leven voor God, in gebed voor de zovele mensen en
voor de intenties van Kerk en Wereld. We blijven vragen om de genade van hoop die ons geloof doet herleven en onze 
naastenliefde weer aanwakkert.

We nodigen u van harte uit:  
 Op elke zondag van de Advent: 27 november, 3, 10 en 18 december voor een stemmig avondgebed om

16.30u in onze kapel.
 Op donderdag 8 december voor het feest van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen met de eucharistieviering om

7.30u, stille Aanbidding in de voor- en namiddag (vanaf 14.00u) en avondgebed om 15.30u. 
 Op zaterdag 12 december om 20.00u (inzingen om 19.45u) voor onze Taizéviering.
 Op zaterdag 24 december voor de Kerstwake om 20.00u. 
 Op 25 december, Kerstmis, voor de eucharistieviering opgeluisterd door het Gregoriuskoor o.l.v. Magda Jossa

en met vioolspel van Nele Daenen om 9.00u met daarna receptie en het avondgebed om 16.30u.
 Op dinsdag 27 december voor een Kerstconcert van het Gregoriuskoor o.l.v. Magda Jossa om 18.00u.
 Op 1 januari voor de eucharistieviering van het feest van de H. Moeder Gods om 9.00u 

en het avondgebed om 16.30u.

Meer info op onze website: www.zustersclarissen3800.be ! 

We wensen u van harte een innige Advent vol verwachting en hoop, een gezegend Kerstfeest vervuld van genade en
een gelukkig en gezond nieuw jaar 2023 !

uw Zusters Clarissen van Sint-Truiden

http://www.zustersclarissen3800.be/

