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Advent 2009

Allen die op de Heer vertrouwen

ontvangen nieuwe kracht,

en slaan hun vieugels uit als adelaars:

zij lopen, maar worden niet moe,

Zij rennen, maar raken niet uitgeput!”
Jes. 40, 31

* Kerstmis: ‘Een Kind wordt ons geboren, een Redder en Verlosser!” Maria heeft dit geloofd. En ‘zalig zij

* die geloofde dat aan haar zou geschieden wat haar vanwege de Heer was toegezegd! jubelt de

; Schrift. Ja, zalig elke mens die op de Heer vertrouwt. Hij zal een teken zijn, die mens, een teken van

Gods menslievendheid. De Fioretti, verhalen over het leven van de H. Franciscus, vertellen hoe broe-

der Masséus op een dag aan Franciscus vroeg: ‘Waarom jij? Je bent niet bepaald mooi van gestalte, niet bijzonder geleerd,

niet van adellijke afkomst: waarom volgt de hele wereld juist jou?’. God zoekt al wat klein en nietig is, wat onaanzienlijk is in

ons. Daarin kan Hij zijn liefde openbaren. Dat is het wonder van Kerstmis dat in ons hart wil geschieden, juist in de donkerste
uithoeken ervan. Daar wil Hij komen en geboren worden: als mens voor de mensen!

Graag komen wij naar aloude traditie weer naar u toe met wat er het afgelopen jaar in en rond onze gemeenschap
zoal gebeurd is. Wij kenden blijde en droeve dagen... maar de meest alledaagse dagen vormen de kern van ons leven.
Of zoals Chesterton zegt: ‘Het gewone op een buitengewone wijze doen, dat maakt het leven tot een feest!’ Tot die gewone
gebeurtenissen in een clarissengemeenschap behoren de samenkomsten waarin wij met elkaar spreken over ons leven,
onze levenswijze, onze roeping. Wij hebben er echt werk van gemaakt om dat regelmatig te doen en zeker nu: in
voorbereiding op ons jubileumjaar (800 jaar clarissen) in 2012. De verdieping in de regel van de H. Clara en in de
constituties was heilzaam. Het brengt ons dichter bij elkaar en maakt ons sterker om de toekomst waar wij voorstaan
tegemoet te gaan.

De zusters die de kadervorming Capodacqua afgerond hebben, zijn ondertussen ook gestart met een
Clarastudiegroep die twee keer per jaar samenkomt om het studiewerk (rond de regel van de H. Clara) dat zij thuis doen met
elkaar te delen. En het werpt zijn vruchten af! In het kader van de jaarlijkse leesdag rond de geschriften van onze stichters,
gaf zr. Carmen hier en bij de clarissen te Oostende een dag les over het lied dat Franciscus componeerde voor Clara en de
gemeenschap in San Damiano. Een ideaal thema voor dit jaar omdat wij voor het eerst ook de broeders uitnodigden die
evenals de zusters enthousiast hebben deelgenomen! Clarissen en minderbroeders: steeds nauwer raken we op elkaar
aangewezen en met elkaar verbonden. Onze besturen vergaderen daarom ook regelmatig samen.

En op hun beurt ontvingen de broeders van Sint-Truiden hun zusters. Ter gelegenheid van het jubileumjaar van de
minderbroeders (800 jaar goedkeuring van hun regel) nodigde gardiaan en assistent br. Pol alle zusters van de federatie uit
in zijn gemeenschap voor hun jaarlijkse clarissendag. We waren met een zestigtal deelnemers. In de voormiddag
ontmoetten we elkaar in het klooster en de tuin; in de namiddag was er keuzemogelijkheid tussen een rondleiding: ofwel in
het museum van de Vlaamse minderbroeders o.l.v. br. Herman Hansen, of bij de zusters Ursulinen in het museum van kant
o.Lv. zr. Beatrice ofwel in de schatkamer van de O. L. Vrouwkerk o.Lv. Polly Vanmarsenille. Een heel rijk gevulde dag
waarvoor onze beste dank aan allen die zich ervoor inzetten!

Het hoogfeest van de H. Clara mochten we ook dit jaar weer vieren met heel veel vrienden en stadsgenoten. Zo een
250 mensen zijn met ons komen meevieren! Het worden er ieder jaar meer. Straks moeten we toch nog de raad opvolgen
van iemand die zei: eerst bijoouwen, dan verder uitnodigen!

Niet alleen voor de clarissendag nodigden de broeders hun zusters uit. Ook de bijzondere tentoonstelling van
relieken mochten wij bezoeken. Br. Pol gaf ons een boeiende uiteenzetting in het museum! Echt de moeite waard om van al
die schoonheid, van dit ‘engelenwerk’ te mogen genieten! En genoten hebben we, ook van de koffietafel achteraf, en zelfs
van het nieuwe kippenhok en de tuin!

Een heugelike gebeurtenis waarvan wij ten volle mochten genieten, was wel het zilveren huwelijksjubileum van
Ludo en Chantal Hermans - Spiritus. Na een eenvoudig mooie vesperdienst die in het teken stond van hun 25 jaar liefde en
trouw, trakteerden zij ons op een heuse receptie waar geen einde aan kwam. Je kon hun liefde voor elkaar en voor ons er
helemaal in proeven!

‘Proef en geniet, hoe goed is de Heer!" bidt de psalmist en wij met hem, want van gebed is onze dagorde
doorweven. Graag nodigden wij dan ook vrienden en stadsgenoten persoonlijk uit op de aanbiddingsdagen en hoogfeesten.

Onze retraite o.l.v. abt Manu Van Hecke, over ‘de relatie met God’ was zo rijk aan inhoud, dat wij ze nadien in de
gemeenschap verder met elkaar hebben uitgediept. En het triduim over Ruusbroec door br. Klaas Blijlevens gaf ook
voldoende stof tot bezinning.

Naast de kansen tot verdieping van ons eigen contemplatieve leven, stellen wij ons huis ook graag open voor
mensen die zich een dag willen terugtrekken voor bezinning of gesprek. Op 27 februari mochten wij de leden van de
bisschopsraad in de gemeenschap ontvangen en nader kennis maken met hen en met hun werkzaamheden.



Een verrijkende kennismaking! Dat geldt ook voor de ontmoetingen met de groepen die ons opzochten: ziekenzorg Hasselt,
de gepensioneerden van Hoepertingen, KAV Zepperen, en de vele vormelingen en schoolgroepen.

Bijzonder toch was de theater-monoloog over missie, die Marcel Thijs, broer van onze deken E. H. Albert Thijs, hier
bracht in onze kapel. Het stuk is gebaseerd op het levensverhaal van een aantal missionarissen oa. dat van hun beider broer
E.P. André Thijs, 50 jaar missionaris in Congo. Het was een levensecht en confronterend getuigenis dat wij niet licht zullen
vergeten!

Maar nu: de meest aangrijpende gebeurtenissen. Op 27 januari is onze dierbare zr. Theresia Mertens heengegaan.
Na een lang ziekteproces dat ze in groot geloof gedragen heeft, zag ze echt uit naar de komst van de Heer! En met stille
aanvaarding is ze Hem tegemoet gegaan. Wij missen haar want zij was een bescheiden maar sterke kracht, vooral door
haar stiptheid in werk en gebed en haar getrouwheid aan de gemeenschap. Enkele maanden nadien, op 10 augustus,
vernamen wij onverwacht het plotse overlijden van onze medebroeder en zondagse mislezer Luk De Smet. Hij heeft onze
gemeenschap wekelijks en met veel liefde gediend. De medebroeders hier in Sint-Truiden werden dit jaar zwaar beproefd.
Vier keer bracht zuster dood er een bezoek. Op 17 oktober nam zij ook onze dierbare gardiaan en assistent Pol Swinnen
mee naar de eeuwige ontmoeting met zijn Heer. Br. Pol was een wijs man, een levenskunstenaar omdat hij de kunst bezat
om echt mens te zijn. Bijna 50 jaar minderbroeder, heeft hij zich ten volle ingezet, bijzonder voor de vorming van de broeders
in de internationale vormingshuizen te Eindhoven en Brussel. En 20 jaar lang stond hij ten dienste van de Viaamse clarissen.
Hij kende onze levenswijze en de gemeenschappen van de federatie van binnenuit en hij behoedde ze met veel liefde en
trouw. Tot het uiterste heeft hij zich ingezet voor het welzijn van zijn oudere medebroeders en van zijn zusters. En zoals hij
altijd geleefd heeft, zo is hij ook gestorven: moedig en in het sterke bewustzijn dat God getrouw is. Zijn overlijden betekent
voor vele mensen, in het bijzonder voor de broeders en voor onze clarissenfederatie een groot verlies. Br. Jan Moriaux
verwoordde het treffend: ‘Wij verliezen een medebroeder’, zo zei hij, ‘maar de zusters verliezen een vader.” Dat er op de
uitvaart zoveel mensen aanwezig waren, betekende een grote steun voor zijn lieve familie en voor de broeders en zusters uit
Belgié en Nederland. Heel dankbaar om wie hij was, hopen en geloven wij dat br. Pol ons ook nu heel nabij én tot
voorspreker blijft in de hemel.

En met hem gedenken we alle dierbare overledenen van dit jaar, bijzonder ook Gerard Driesen, schoonbroer van
zr. Marie-Josee en Maria Appeltants, schoonzus van zr. Emmanuél, buitenzuster. Het verrast ons hoe vaak de mensen
vragen naar de ‘buitenzusters’, ook naar zr. Francisca, die nog tot voor enkele jaren de poort deed. Met veel spijt in het hart
moesten wij haar begin van dit jaar overbrengen naar Home Elisabeth hier in de stad omdat ze zorgen nodig heeft die wij
haar niet meer kunnen bieden. Maar ze stelt het goed. Elk bezoekje beantwoordt ze met een tevreden glimlach en zo heeft
ze zich op bewonderenswaardige wijze in haar nieuwe thuis geschikt.

Ons groepje zusters wordt met de jaren kleiner. Dit maakt dat we vaak opnieuw moeten overleggen wat nog binnen
onze mogelijkheden ligt. Daarom zal u vanaf het begin van volgend jaar een klein plaatje aan onze deur aantreffen waarop
de uren aangegeven staan waarop wij ter beschikking kunnen zijn aan de poort: op weekdagen is dat tussen 8.30u en
11.30u, tussen 13.30u en 16.30u en tussen 18.30u en 19.30u. Tijdens de uren die daar tussenin vallen kan u wel altijd
aansluiten bij onze gebedsdiensten. Dat is zeker ook zo met Kerstmis: Kerstnacht vieren wij om 20.00u en de plechtige
Eucharistieviering op Kerstdag is om 9.00u. De vesperdienst bidden we zoals op alle zon- en feestdagen om 16.30u.
Van ganser harte welkom!

Op dinsdag, 29 december gaat er om 19.00u een kort gebedsmoment door in onze kapel, waarna het
kinderkoor in samenwerking met het Gregoriuskoor een Kerstconcert ten beste geeft! Wij nodigen u zeer hartelijk
uit om te komen meebidden en -luisteren. Nadien kan u het koor en de zusters ontmoeten!

Graag willen wij u bij deze gelegenheid toch weer bijzonder en heel hartelijk danken omdat u het voor ons mogelijk
maakt om op deze plek te leven en te blijven bidden voor kerk en wereld, voor stadsgenoten, vrienden en familie. Wij dragen
uw intenties mee in ons dageliks gebed! Moge de Heer u en allen die u dierbaar zijn diepe vrede en vreugde schenken.
Zalig Kerstfeest en gezegend Nieuwjaar 2010! ‘Vrede en heil’!
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