
Advent 2008

Gjj, volk door God bemind, verwacht nu uw verlossing.
En gij, die buiten God uw vreugd zoekt en uw heil:
het licht dat schijnt voor u bevredigt elk verlangen.

Wanneer wij een kind zien popelen van ongeduld, met oogjes die stralen van verwachting, wordt ons 
hart vertederd. Een kind confronteert ons in al zijn eenvoud met ons begin. Het wekt heimwee naar  
intens  geluk,  naar  een  leven  dat  ongecompliceerd  is.  Het  Kind dat  wij  nu  verwachten,  komt  ons 
bevrijden van alles wat ons leven beklemt. Het is ontwapenend eenvoudig en het treedt, verwacht of 
onverwacht,  ons leven binnen met zijn Blijde Boodschap.  Het  wil  een antwoord zijn  op dat  diepe  
verlangen van ons hart naar liefde en vrede. Franciscus en Clara hebben veel naar  het  arme  Kind  in

 de kribbe gekeken. Omwille van de liefde van dit Kind wilden zij niets in deze wereld bezitten. Hun levenswijze en de boodschap 
die  zij  uitdragen wordt  in  deze tijd  van  economische crisis  en  wereldwijde onrust  brandend actueel.  Christus  geeft  leven,  
geeft hoop op nieuw en eenvoudig leven, op een toekomst die ons uittilt  boven het kleine ik naar de liefde waaruit wij zijn  
geschapen. ‘De échte vrede’ vindt Franciscus ‘bereik je niet door te vechten, maar door de Heer te aanbidden.’ Dankbaar om het  
leven dat Hij ons dag na dag schenkt, kijken wij nu even terug naar de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en willen er graag  
enkele met u delen. 

In het kader van het 8e eeuwfeest dat de minderbroeders vieren in 2009 - goedkeuring van hun regel - en de clarissen in  
2012 - het begin van Clara’s leven in San Damiano - nam de minister-generaal van onze orde samen met zijn medebroeders en  
op vraag van meerdere zusters het initiatief om de presidentes van alle clarissenfederaties ter wereld samen te brengen in  
Assisi:  een  historisch  gebeuren!   Van   26  januari  tot  6  februari  2008 kwamen een vijftigtal  presidentes  samen onder  de  
deskundige begeleiding van de minister-generaal  en enkele  medebroeders.  Zr.  Karien en zr.  Carmen (die  mee mocht  als  
secretaris) namen aan dit congres deel. De vreugde van deze ontmoeting in de geboortestad van de HH. Franciscus en Clara 
was bijzonder groot! En voor de meeste zusters was het de allereerste keer dat ze Assisi met eigen ogen zagen. Het congres 
was tot in de puntjes voorbereid en de dagorde zo goed mogelijk aangepast aan die van een claris. Elke dag begon met het  
morgengebed en de Eucharistie. Vertrekkend vanuit een inleiding werden een aantal belangrijke thema’s besproken die onze 
levenswijze betreffen. De vier taalgroepen brachten telkens verslag uit in het plenum, waar ook de situatie in de verschillende 
federaties ruim aan bod kwam. Tussendoor gingen de presidentes op bedevaart naar één van de heilige plekken waar het  
allemaal  begon:  het  kloostertje  van  Clara  in  San  Damiano,  het  protomonasterium  en  de  Santa  Chiara,  Portiuncula,  
op  de  berg  La  Verna  en  aan  de  graftomben  van  Sint-Franciscus  en  zijn  eerste  broeders  in  de  San  Francesco-basiliek.  
De presidentes waren diep onder de indruk van de schoonheid en de sfeer van het oorspronkelijk charisma die deze plekken 
nog steeds ademen. Ieder deelde ook iets mee van de cultuur van haar thuisland door middel van een kleine tentoonstelling en  
een  multiculturele  avond  waarop  ze  samen  zongen,  dansten  en  de  typische  lekkernijen  uit  elk  land  proefden,  om 
’s anderendaags weer volop aan de slag te gaan. In een slotdocument werden alle conclusies samengebracht en werd de weg 
uitgetekend die wij zullen gaan in voorbereiding op het 8e eeuwfeest. 2009 wordt het jaar waarin wij opnieuw de kern van onze 
roeping overwegen om te onderscheiden waar het in ons leven op aan komt. Het tweede voorbereidend jaar 2010 wordt het jaar  
van de allerheiligste armoede en het derde jaar dat van de contemplatie. Het jubeljaar 2012 zullen wij vieren in heilige eenheid! 

Enkele  maanden  later  bracht  br.  Jacab  Varnai,  generale  definitor  en  één  van  de  broeders  die  het  congres  mee  
voorbereidden, ons samen met provinciaal Bob Vanlaer een bezoek. Hij luisterde aandachtig naar hoe wij het verblijf in Assisi en  
het congres ervaren hadden en hoe het nu verder concreet wordt in onze gemeenschap en federatie. Eén van de vruchten die 
we nu reeds plukken is de samenkomst van de federatieraad met het definitorium van de broeders: een tweede historisch  
gebeuren! Zo geven wij  concreet gestalte aan het feit dat wij, clarissen en minderbroeders één orde zijn. 

Dit mochten we op een bijzondere wijze ervaren op de jaarlijkse clarissendag, die doorging bij onze broeders kapucijnen 
te Brugge. Br. Jan Wouters spaarde zich geen moeite om de clarissen van harte te ontvangen. In de namiddag vond een derde  
historisch gebeuren plaats:  50 zusters reden op een paardentram door de stad Brugge, tot  verwondering en vermaak van  
henzelf  en  de  voorbijgangers… die  árme  trekpaarden!  De  tentoonstelling  van  de  bronzen  beelden  van  Toni  Zenz  en  de 
schilderijen  van  Michel  Ciry  brachten  ons  weer  tot  inkeer  en  rust  in  voorbereiding  van  de  feestelijke  Eucharistieviering. 
De zusters van Oostende, die de organisatie van deze dag op zich namen, gaven ons ter afscheid een mooi versierde kaars  
mee naar huis om het ontstoken licht verder te laten branden. 

De verbondenheid met elkaar heeft ons echt gesterkt toen onze zr. Godelieve - Lucie Perilleux - in de ochtend van  
7 februari 2008 is heengegaan naar de eeuwige ontmoeting met haar Heer, in de gezegende leeftijd van 87 jaar. Samen met  
haar toegewijde verpleegster Martine hebben wij haar thuis verzorgd vanaf het moment dat zij hulpbehoevend werd. Zij is onze 
gemeenschap 12 jaar lang (van 1975 tot 1987) voorgegaan als abdis, vastberaden en met een vooruitziende blik. Bedroefd en 
tegelijk dankbaar om wie zij voor ons was, hebben wij afscheid van haar genomen. Enkele dagen vóór haar, is ook haar geliefde 
broer, E. H. Paul Perilleux na een lange ziekteperiode overleden. Zijn toegewijde huishoudster Maria heeft hem tot in zijn laatste  
uren bijgestaan en verzorgd. Zoals broer en zus elkaar hier op aarde innig liefhadden, zo kunnen zij God nu samen eeuwig loven  
en prijzen, want dat was hun beider diepste geluk!



Dit was ook het diepste geluk van onze erebisschop Paul Schruers, die wij met pijn, maar ook met een heel dankbaar 
hart hebben toevertrouwd aan Gods barmhartigheid. Hij was groot in eenvoud en zo geliefd bij zijn mensen ‘als een vader en 
een  vriend’.  Moge  hij  nu  voor  ons  een  voorspraak  zijn  met  allen  die  de  Heer  lof  zingen  aan  gene  zijde.  
Ook  Mevr. Georgette Vanoirbeek, schoonzus van zr. Francisca is van ons heengegaan. En zr. Joanna werd onlangs getroffen  
door het zeer plotse overlijden van haar lieve schoonbroer Mr. Jules Ceyssens.  

Enkele maanden voordien, op  18 mei 2008, had zr. Joanna nog samen met hem en met haar grote familie feest  
gevierd, ter gelegenheid van haar gouden kloosterjubileum. Wat een vreugde en een jubel in de plechtige Eucharistieviering,  
voorgegaan door br. Pol. En wat een blije ontmoetingen in de tuin met een stralende zr. Joanna tussen al haar zussen en broers,  
hun kinderen en kleinkinderen, want ze waren er haast allemaal! De spreekkamers barstten dan ook bijna uit hun voegen toen  
wij samen het feestlied zongen: een potpourri in 13 melodieën ter ere van onze feestelinge. Ze genoot ervan als geen ander, 
als de gelukkigste zuster van de hele federatie!

Nog  drie  stralende  zusters  waren  zr.  Elisabeth,  zr.  Carmen  en  zr.  Martine  uit  Oostende,  die  de  kadervorming  
Capodacqua tot een heel goed einde brachten met de presentatie van hun werkstukken op de feestelijke afronding van de 
cursus bij  onze medezusters te Nijmegen. Br. Pol, zr. Mariette en zr. Karien werden, respectievelijk als assistent, abdis en 
presidente uitgenodigd om voor hun zusters te supporteren en getuigen te zijn van de plechtige overhandiging van het certificaat,  
door  zr.  Esther  Zonjee,  presidente  van de Nederlandse federatie  en Gerard  Pieter  Freeman,  hoogleraar-directeur  van het  
Franciscaans Studiecentrum. 

Deze heugelijke dag heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de vierde historische gebeurtenis van dit jaar: de ontmoeting  
van de -50ers Vlaanderen en Nederland! De band met onze Nederlandse medezusters wordt hechter! Ook de Franse clarissen 
zoeken  meer  contact.  Zij  nodigden  ons  uit  op  hun  driejaarlijkse  algemene  vergadering.  Zr.  Martine  nam  eraan  deel  in  
afvaardiging van de federatie. Zij bracht er verslag uit van de situatie en activiteiten hier. De federatieraad vroeg zr. Martine ook  
om,  als  afgestudeerde  kader,  een   leesdag  te  geven  over  het  Testament  van  de  H.  Coleta  en  ze  deed  dit  schitterend!  
Alle zusters die eraan deelnamen, zowel hier in Sint-Truiden als in Oostende, waren zeer tevreden! 

U ziet, de samenwerking in heel de franciscaanse familie wordt sterker en wij ervaren ook in eigen gemeenschap hoe 
belangrijk het is, zeker nu de groep kleiner wordt, om goed met elkaar samen te leven, te werken en te bidden en regelmatig van 
taak te wisselen, wat eigen is aan onze spiritualiteit.  Op  het keuzekapittel  van 23 oktober 2008 wisselden zr. Mariette en  
zr. Karien van taak. Zr. Mariette,  die onze gemeenschap 9 jaar lang is voorgegaan als abdis werd vicares en  zr. Karien,  
net zolang vicares, is nu abdis. Wij zijn hen oprecht dankbaar voor die grote dienst die zij van harte aanvaardden. Samen met 
hun raad, vertegenwoordigd door zr. Francine, zr. Joanna en zr. Carmen, zullen zij onze gemeenschap de volgende drie jaar  
besturen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij dit goed zullen doen!

Ook de band met onze broeders en zusters van de franciscaanse lekenorde groeit. Vorig jaar waren zij te gast bij ons.  
Dit jaar was zr. Elisabeth te gast op hun Mattenkapittel te Mechelen, waar zij een inleiding gaf over het leven als claris vroeger  
en vandaag. Voor dit laatste was er grote interesse, ook bij de ruim 200 leerlingen van de KCST-scholen die ons in het kader van 
hun bezinningsdag een bezoek brachten. Een groepje misdienaars was in de vasten een hele dag bij ons om te werken rond  
‘vergeving en verzoening’. Rond dit thema sprak ook br. Aloïs van Taizé, in voorbereiding van de Europese jongerenontmoeting 
die plaatsvindt van 29 dec. 2008 tot 2 jan. 2009 te Brussel. Met drie zusters waren wij op de gebedsavond in de Sint-Quintinus  
kathedraal te Hasselt aanwezig en ontmoetten er onze bisschop Patrick Hoogmartens en vele bekenden. Maar het zijn niet  
alleen de  jonge mensen die  ons  opzoeken.  Er  is  ook  een gezinsgroep die  regelmatig  met  ons  aanbidding komt  houden.  
En de parochianen van Sint-Gangulfus en een 50-tal senioren van Rijkel kwamen een namiddag doorbrengen ter bezinning en  
baden met ons de vespers.

In deze adventstijd nodigen wij ook u van harte uit, bijzonder op de derde zondag van de advent,  
14 december 2008 voor de vesperdienst om 16.30u (tot 17.00u)! 

Kerstavond  vieren  wij  om  20.00u  en  de  plechtige  Eucharistieviering  op  Kerstdag  om  9.00u. 
De vesperdienst is zoals op alle zon -en feestdagen om 16.30u. Van ganser harte welkom!

Graag willen wij u bij deze gelegenheid heel hartelijk danken voor uw grote genegenheid en vrijgevigheid voor ons.  
Wij dragen uw intenties mee in ons hart en gebed! Moge de Heer u en allen die u dierbaar zijn zegenen met diepe vreugde voor  
een zalig Kerstfeest en een gezegend nieuw jaar 2009! ‘Vrede en heil’. 

Zusters Clarissen 
Diesterstraat 66
3800 Sint-Truiden
011/ 684220




