
Advent 2007

Jij, oorsprong van duizend dingen,
aarde en hemelgewelf,
bron van waaruit wij ontvingen,
Jou, de grond van onszelf.
                                               H. Stufkens

Beste vrienden, 

Advent, tijd van verwachting en van stille vreugde… vreugde om wat nog niet te zien is en toch reeds zo sterk aanwezig, 
zoals het nieuwe leven in de moederschoot. Het is er, vanaf het prilste begin. Het ontluikt in onweerstaanbaar verlangen om te  
groeien. Het is niet te zien, tenzij aan de stille tekenen van groei, van liefde, van hoop, van vreugde. ‘Er is een vreugde’, zegt 
D. Bonhoeffer, ‘die niets weet van verdriet, nood en angst die in een mensenhart kunnen wonen; deze is niet duurzaam, zij kan  
slechts korte tijd verdoven. De vreugde van God is door de armoede van de kribbe en de nood van het kruis heen gegaan;  
daarom is zij onoverwinnelijk, onweerlegbaar. Zij loochent de bestaande nood niet, maar vindt midden in de nood, juist in de  
nood, God! Om deze vreugde, die overwonnen heeft, gaat het. Deze alleen is geloofwaardig, deze alleen helpt en geneest.  
Wij zijn geroepen om vol vreugde naar Hem op te zien en te geloven dat er één was en is die met een liefde, welke ons verstand  
te boven gaat, onze verlossing volbracht heeft.’ Deze vreugde doet ons verstillen.

Samen met u kijken wij dankbaar terug naar ons leven van elke dag in het afgelopen jaar, dat ook nu weer getekend  
was door wel en wee. Ja, ‘wee’ was er om het afscheid van onze dierbare zr. Helena Moris, ‘Wieske’, want  zo noemden we haar  
graag. En al moesten we haar  de laatste zes jaar toevertrouwen aan de goede zorgen van het R.V.T., toch bleef ze altijd in ons  
midden  wonen.  Omringd  door  haar  medezusters,  familieleden  en  Dr.  R.  De  Keersmaecker,  heeft   Br.  Pol  haar  het  
ziekensacrament toegediend. En zoals ze altijd heeft geleefd - stil, onopvallend en bescheiden - zo is ze op 26 oktober ook van 
ons heengegaan. In haar leven als claris heeft ze veel gedragen. Ze kon intens meeleven met ieders vreugde en verdriet. Daarin  
lag haar grote kracht. Ze droeg vele missionarissen biddend mee in haar hart. Enkele dagen later, op 29 oktober,  nam zr.  
Gemma afscheid van haar geliefde zus,  mevr. Mathilde Schaeckers. Na een lange periode van ziekte is zij op de gezegende  
leeftijd van 92 jaar vredig gestorven. Dankbaar om hun gegeven leven, blijven wij hen gedenken bij de Heer.

Stille vreugde weerklonk om het diamanten jubelfeest van zr. Godelieve Perilleux op 2 februari, Opdracht van de Heer.  
Een  ‘stil’,  maar  intens  jubelfeest!  Heel  dankbaar  om  haar  60  jaar  kloosterleven  en  om  wat  ze  dag  na  dag  voor  onze 
gemeenschap betekent, vierden we haar samen met enkele familieleden en vrienden, waaronder ook haar trouwe verpleegster 
Martine. Met een bescheiden glimlach liet ze zich goed vieren en genoot ze van alles wat haar te beurt viel: de aandacht, het  
grote feestgebak en bijzonder de prachtige bloemen. Velen kennen haar nog steeds als ‘de zuster van de tuin’ en vooral van de  
twaalf jaar dat ze abdis was. Onze tweede diamanten jubilaris, zr. Francisca Bellis, kwam op 3 juni aan de beurt. Samen met  
haar  broer  Jean,  enkele  vrienden en  vele  stadsgenoten  dankten  we de  Heer  om haar  60  jaar  claris-zijn.  In  de  plechtige 
Eucharistieviering, voorgegaan door Br. J. Martens, jubelde ze mee met volle overtuiging en geestdrift. Als rasechte Truienaar  
straalde  ze  van  geluk  om  het  geschenk  dat  burgemeester  L.  Vandenhove  haar  namens  de  stad  Sint-Truiden  plechtig 
overhandigde.

Enkele  weken  nadien,  op  22  juni,  onthaalde  de  burgemeester  alle  Vlaamse  clarissen  in  onze  Trudo-stede!  
Op de receptie in onze tuin heette hij de zusters van harte welkom en nodigde ons uit om de stad te verkennen. En dat lieten we 
ons geen twee keer zeggen! Na het middaggebed en een ‘Truiense warme maaltijd’,  trotseerden de meeste zusters de regen en  
bezochten de abdijtoren en de academiezaal of het museum van de Vlaamse minderbroeders: meer dan de moeite waard! Al  
‘plenzend’ keerden wij naar ons klooster terug voor de Eucharistieviering. Br. Pol wist zijn zusters weer echt te bemoedigen met  
een treffende homilie en provinciaal Bob Van Laer, die ook heel deze dag aanwezig was, dirigeerde al die zingende zusters 
voortreffelijk! Mede dankzij enkele mensen die ons namens de stad hun toegewijde diensten boden, werd het een geslaagde dag 
en gingen er een 60-tal opgedroogde zusters tevreden naar huis. 

Het is goed elkaar als zusters te mogen onthalen. Begin maart verbleef zr. Hannah, claris te Nijmegen, enkele dagen in 
onze  gemeenschap.  Haar  aanwezigheid  was  een  wederzijdse  verrijking!  Dit  geldt  eveneens  voor  de  ontmoeting  met 
medebroeder  Joy  Prakash,  afgevaardigde  voor  de  monialen  clarissen  te  Rome.  Onlangs  preekte  hij  een  retraite  te  
Chant d’Oiseaux en hij nam deze gelegenheid te baat om zr. Karien, presidente van de federatie, te komen bezoeken. Het was 
ons een waar genoegen hem in onze gemeenschap te mogen verwelkomen!

Dankbaar en genegen mochten wij op 30 mei de 65e verjaardag vieren van zr. Mariette, onze abdis. Dankbaar zijn we, 
om haar toegewijde zorg voor onze gemeenschap. Met een blij lied en een feestelijke dag zetten we haar in de bloemetjes. Ze  
heeft ervan genoten en wij met haar! 

Mevr. Maria Aelbers, ma van zr. Francine, vierde wel een héél bijzondere verjaardag! Op 25 oktober werd zij 100 jaar! 
Fier en opgewekt vormde zij het middelpunt van een feestelijke namiddag temidden van haar kinderen, kleinkinderen en familie.  
Ook voor de huisgenoten en het verplegend personeel van rusthuis Heyvis te Eisden was het feest! En op de vraag hoe je dat 
moet doen om 100 jaar te worden, antwoordde ze pienter: ‘Lang blijven leven..en weten: het is zo voorbij!’ Nog eens hartelijk 
gefeliciteerd, lieve ma en een gelukkig en gezond nieuw levensjaar!



De vergadering van abdissen en priorinnen van Limburg, die dit jaar doorging in ons klooster, was een deugddoende 
ontmoeting.  Bisschop  P.  Hoogmartens  leidde  deze  dag  in,  samen  met  bisschoppelijk  afgevaardigde  voor  de  religieuzen 
J. Boonen en visitator J. Jehaes. 

Dit jaar vond er voor het eerst een ontmoeting plaats van ‘jong-UVC’, waaraan een tiental geprofeste zusters beneden  
de 55 jaar uit verschillende contemplatieve gemeenschappen van het land deelnamen. Br. K. Blijlevens ging graag in op het  
verzoek om deze dag te begeleiden en hij deed dat schitterend. Zr. Kirsten, voorzitster van de U.V.C., nam deel aan de evaluatie  
nadien en was blij te horen dat deze samenkomst verrijkend was geweest en, naar de meesten zeiden, ‘voor herhaling vatbaar’. 

In  het  kader  van de voortgezette  vorming in  franciscaanse spiritualiteit,  gaf  zr.  Charlotte,  claris  te  Kessel-Lo,  een  
leesdag over de Regel van Clara. Deze ging door bij de clarissen te Oostende en hier bij ons te Sint-Truiden. Een vijfentwintig  
zusters namen eraan deel, jong en oud, maar allemaal even enthousiast om weer iets meer te vernemen over de H. Clara. 

Het  hoogfeest  van  onze  H.  moeder  Clara  op  11  augustus  vierden  we  in  grote  dankbaarheid  met  vele  vrienden,  
familieleden en stadsgenoten! Op de vooravond kwamen reeds velen met ons meebidden. De plechtige Eucharistieviering,  
voorgegaan door Br. Pol, werd ook dit jaar weer prachtig opgeluisterd door het Gregoriuskoor. Telkens hielden we een kleine  
receptie in onze tuin. Het was hartverwarmend zoveel mensen te mogen begroeten! 

Op 4 oktober, hoogfeest van onze H. vader Franciscus, nodigden we traditiegetrouw onze broeders uit om samen de 
Transitus te bidden. Het feestelijk avondmaal werd ‘geanimeerd’ door Br. Vivald met zijn mooie verzen en door Br. Mathieu met  
het sappige lied over ‘het eeuwen oud habijt’, dat natuurlijk enkel voor de oren van in-siders is bestemd!

En  op  hun  beurt  nodigden  onze  broeders  ook  hun  zusters  uit!  Sinds  begin  oktober  loopt  er  in  hun  museum de  
tentoonstelling: ‘Passie voor het ongrijpbare’. Samen met enkele zusters franciscanessen kregen we een rondleiding van meer 
dan twee uur, met uitleg van Br. Pol.  Het was echt uit het leven gegrepen; alledaagse taferelen die toch heel diep raken, van  
bekende en minder bekende kunstenaars. Bij een gezellige koffietafel praatten we nog wat na. Het is echt de moeite waard om  
te gaan kijken!!! Dat kan nog tot en met 6 januari 2008. 

‘Kijken’,  dat heeft Clara haar hele leven gedaan. Naar ‘binnen’ kijken, naar wat wezenlijk is. Om iets aan mensen te  
laten proeven van ons leven, gingen wij in op de vraag om op zondag 9 september een deel van ons klooster open te stellen ter  
gelegenheid van de  ‘Open Monumentendag’. Een 500-tal mensen brachten o.l.v. een stadsgids een bezoek aan ons kloostertje.  
En jammer genoeg kwamen velen te laat om nog te kunnen inschrijven, maar bleven toch de Vespers meebidden. Wij hopen dat  
we hierdoor iets mochten bijdragen aan de zoektocht van velen naar stilte en gebed.

Het is onze grote bekommernis dat jonge mensen die op zoek zijn naar zin en diepgang in hun leven de kans krijgen  
elkaar te ontmoeten. Daarom organiseerden we 1 december een bezinningsdag voor jongeren. Ook eerste communiekantjes en 
vormelingen  waren  bij  ons  te  gast  voor  gesprek  en  kennismaking  met  onze  levenswijze  en  een  exploratietocht  naar  de 
hostiebakkerij. Op vraag van het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen kwam een groepje cursisten op bezoek voor  
een vormings -en bezinningsavond. 
Dankbaar denken we ook terug aan de ontmoeting met de leden van de F.L.O.! Medebroeder J. Wilbors, nu ook onze dagelijkse  
voorganger in de Eucharistieviering, preekte vol vuur over Franciscus. Nadien volgde een hartelijk gesprek met onze twee  
jongste zusters, Elisabeth en Carmen. Begin januari zullen zij de kadervorming Capodacqua afronden. Deze vorming is beslist  
de moeite waard geweest, al heeft ze veel van de deelnemers en van de gemeenschap gevraagd. Graag geven onze twee  
zusters nu ook iets door van de franciscaanse spiritualiteit voor mensen die geïnteresseerd zijn. Op 5 december gaf zr. Elisabeth  
reeds een bezinningsavond over de ‘Menswording bij Clara’. Indien er mensen geïnteresseerd zijn om meer te vernemen over 
onze levenswijze en spiritualiteit, laat het ons dan gerust weten!

De ‘gewone’ dagen van het jaar zijn uiteindelijk nog de beste! Als gemeenschap van 14 zusters mogen wij gelukkig met  
elkaar leven onder hetzelfde dak. Een dak dat wel dringend moest vernieuwd worden! Dankzij de steun van vele weldoeners  
werd dit financieel mogelijk. Ook werden er enkele plaatsen in ons klooster opnieuw geschilderd, zodat we nu weer fris en droog  
wonen.

Graag willen wij de vele mensen danken die ons dag na dag weldoen, vaak zonder dat iemand er weet van heeft.  
Aan onze medebroeders zijn wij ontzettend veel dank verschuldigd om hun dagelijkse zorg voor ons geestelijk welzijn! 

Wij wensen u en uw dierbaren van harte een adventstijd toe in die ‘stille vreugde’ die ons hart zo nodig heeft om verder  
te groeien en open te komen voor de komst van het Kind Jezus. Wie Kerstmis graag met ons komt meevieren is van harte  
welkom!  Op  Kerstavond is  de  viering  20.00u.  Op Kerstdag  vieren  wij  de  Eucharistie  om 9.00u  en  de  vesperdienst  zoals  
gewoonlijk op zon -en feestdagen om 16.30u. Moge de Heer u allen zegenen met vrede, vreugde en alle goeds.

Zusters Clarissen 
Diesterstraat 66
3800 Sint-Truiden
011/684220


