
Advent 2006

Rechtvaardig is de Heer,
hij heeft rechtvaardigheid lief.
De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen.

         Psalm 11, 7

Is het niet heerlijk  te mogen leven met deze belofte die ons is toegezegd?!  En dit in een wereld waar zoveel  
onrecht heerst, niet enkel buiten ons om.  Ook ons eigen hart vecht soms met kleinmenselijke gedachten, met oordelen  
over zichzelf of anderen, met  spot, geweld, zij het op heel kleine schaal. In deze adventstijd kijken wij uit naar Gods  
antwoord hierop: in déze wereld wil Hij binnenkomen. Hij, die rechtvaardig is en rechtvaardigheid liefheeft, Hij wordt mens  
in ons midden en “de oprechte zal zijn gelaat aanschouwen”! Zijn gelaat… menslievend, barmhartig, rechtvaardig. “De  
oprechte zal zijn gelaat aanschouwen!” In wie zich eraan waagt dit te geloven, wordt deze belofte werkelijkheid: hier en nu!

Met u overlopen wij weer graag de bijzondere gebeurtenissen van het voorbije jaar, die bij het leven van elke dag  
horen, zowel de blijde als de droeve. En zelfs al was het een heel gewoon jaar, toch hebben clarissen altijd wel iets te  
vieren. We begonnen met een dubbel feest: de 65e verjaardag van pater Pol, onze trouwe assistent, en van zr. Karien, 
onze  presidente.  Zij  dragen  onze  federatie  als  een  vader  en  een  moeder,  met  zoveel  toewijding  en  zorgzaamheid.  
In een blij feestlied zongen wij onze vreugde en dankbaarheid uit!

En 60 jaar kloosterleven mag wel extra in de bloemetjes worden gezet! Zr. Teresia zag blij uit naar haar diamanten  
kloosterjubileum, dat we in mei zouden vieren… maar haar geduld werd danig op de proef gesteld, want terwijl ze haar  
trouwe diensten als kosteres verrichtte, viel ze van de altaartrap en kwam met een serieuze armbreuk in het ziekenhuis  
terecht. Maar vieren zou ze! Op 25 juli was het eindelijk zo ver en kon ze er ook met volle teugen van genieten: van de  
plechtige Eucharistieviering, het samenzijn met haar familie, vrienden en medezusters in een prachtig feest. Samen hebben  
wij de Heer gedankt  voor onze zuster, haar aanwezigheid in onze gemeenschap en voor haar roeping, die ze met zoveel  
trouw en toewijding beleeft. 

Enkele  maanden  later  was  zr.  Marie-Josee  aan  de  beurt.  Haar  gouden  kloosterjubileum  vierden  we  op  
24 september, met iets minder vrienden, maar wel met haar talrijke familieleden die er haast allemaal bij waren: jong en  
oud. De Eucharistie was ook hier weer het hoogtepunt en je zou niet gezegd hebben dat er zoveel kindjes aanwezig waren,  
want ze waren muisstil… tot ze hun hart konden ophalen aan het springkasteel dat in de tuin op hen stond te wachten.  
Eerst dreigde de grote kikker letterlijk helemaal in het water te vallen, want tijdens de receptie begon het te regenen.  
Maar de H. Clara was ons echt  genadig en blies de wolken weg, zodat  de kinderen naar hartelust  konden springen 
(en de zusters ook)! Wat genoot zr. Marie-Josee van het mooie gedicht van haar zus, van de vele geschenkjes die ze  
kreeg, van de familiefoto’s en contacten. Het was echt een heerlijke dag voor haar en voor ons allen en wonder boven  
wonder, bleef het nog haast de hele avond droog!

Zo ging het ook op het feest van de H. Clara. Zovele mensen kwamen met ons meevieren, zowel op de vooravond  
als op 11 augustus zelf! En Clara liet het geloof van haar zusters niet onbeloond! De grijze wolken maakten dat ze weg  
kwamen,  zodat  we  elkaar  na  de  feestelijke  Eucharistieviering,  ook  dit  jaar  opgeluisterd  door  het  Gregoriuskoor,  
konden ontmoeten in de tuin.

Het  leven bestaat  echter  niet  alleen uit   feest  en vreugde.  Wij  werden pijnlijk  getroffen door  het  ziek-zijn  en  
overlijden van onze dierbare medebroeder E.P. Frans Cornelissen, die 10 jaar lang onze trouwe voorganger was in de 
Eucharistie.  Op  zijn  eigen  bescheiden  wijze  hield  hij  van  onze  gemeenschap,  meer  dan  iemand  vermoeden  kan.  
Hij hield er ook van elke morgen met ons te bidden en Eucharistie te vieren, vroom en toegewijd. Als commissaris van het  
heilig land en groot liefhebber van iconen, kwam hij ons nu en dan iets vertellen over zijn reizen of gaf ons een bezinning  
rond iconen, met een enthousiasme dat in ons is blijven branden. Wij missen hem nog steeds en blijven hem gedenken met  
een dankbaar hart. Wij namen dit jaar ook afscheid van Alida, de zus van zr. Teresia, van Jan, de broer van zr. Helena en  
van Lies, de zus van zr. Francisca. Dat zij na een vruchtvaar leven nu ten volle mogen delen in de barmhartigheid van de  
Heer, en daar voor ons bidden.



Onze bisschop, Mgr.  Hoogmartens, bracht op 4 juli   een bezoek aan onze gemeenschap. Met bijzonder veel  
aandacht voor elke zuster luisterde hij naar ieders verhaal. Wij deelden met hem iets van ons leven, van onze roeping en  
hij  vertelde  ons  over  de  noden  en  zorgen  van  het  bisdom,  die  wij  dan  ook  elke  dag  meedragen  in  ons  gebed.  
Na de vesperdienst kwam Mgr. Patrick met ons avondeten. Het was een heel fijne ontmoeting, waardoor de wederzijdse  
vriendschap gegroeid is.

Ook  E.H.  deken Schotsmans  mochten  we onthalen  op  een  avondmaal  na  de  vespers.  Hij  kwam persoonlijk  
afscheid van ons nemen, daar hij een nieuwe benoeming kreeg als overste in zijn congregatie. Enkele maanden nadien  
ontvingen  wij  E.H.  Albert  Thijs,  onze  nieuwe  deken,  in  onze  gemeenschap  voor  een  ontmoeting  met  de  zusters.  
Een kennismaking was niet meer nodig, want we kennen elkaar al zovele jaren. Wij zijn dan ook oprecht blij en dankbaar  
met zijn aanstelling tot deken! Zijn broer missionaris, E.H. André Thijs, bracht ons tijdens zijn verlof twee keer een bezoek  
en vertelde met zoveel enthousiasme en bezieling over “zijn” mensen, dat je zó missionaris zou willen worden… maar zijn  
we dat  in zekere zin al niet als contemplatieven?

Zr.  Mariette  en  zr.  Karien  hebben  aan  de  driejaarlijkse  algemene  vergadering  van  de  U.V.C.  (Unie  van  de  
vrouwelijke contemplatieven) deelgenomen. Het is goed elkaar zo als zusters te ontmoeten, dat mochten we ook ervaren  
toen de raad van de U.V.C. een namiddag bij ons kwam vergaderen.  En de abdissen van onze federatie hadden eveneens  
hun jaarlijkse samenkomst, ditmaal hier te Sint-Truiden. De jonge clarissen in vorming waren in september bij ons te gast.  
Hoogtepunt  van  zusterlijke  ontmoeting  was  de  jaarlijkse  Claradag  te  Gent.  Op  het  programma  stonden  
o.a. een rondleiding in het  klooster van de Paters Augustijnen en een bezoek aan de orthodoxe kerk. En op het menu  
stond de alom bekende “Gentse waterzooi”. Wij hebben ervan genoten, van deze vreugdevolle dag!  De zusters van Gent  
hebben zich geen enkele moeite gespaard om ons goed te ontvangen. 
Het vrij plotse overlijden van zr. Illuminata Praet, hun dierbare moeder abdis en tevens raadslid van de federatie,  vervult  
ons met intense droefheid, want zij was door haar woord en voorbeeld een echte moeder voor haar zusters, een mens om  
van te houden. 

De kadervorming die zr.  Elisabeth en zr.  Carmen volgen in Nederland verloopt goed. Ze werken hard om de  
franciscaanse spiritualiteit  in  hun eigen leven te  verdiepen en ze op hun beurt  door  te  geven aan geïnteresseerden.  
In de vakantie organiseerden zij  voor een groepje jonge mensen een ontmoetings- en bezinningsdag rond het thema  
“genieten”. Wie geboeid is door de spiritualiteit van Franciscus en Clara, kan zich bij ons melden voor gesprek, leesgroep of  
meeleefdagen. Van harte welkom! 

Om te besluiten laten wij u nog graag delen in de wijsheid van zr. Agnes Van Den Wijngaert, de oudste claris van  
onze federatie. Op 7 november is zij  100 jaar geworden! De gasthuiszusters van Lier, die al jaren voor haar en haar  
medezusters zorgen, organiseerden een groot feest waarbij ook enkele clarissen aanwezig waren. Ze heeft ervan genoten!  
En toen iemand haar bij het afscheid vroeg: “Zr. Agnes, ik zou ook graag 100 jaar worden, wat moet ik daarvoor doen?” 
antwoordde  ze  heel  pittig:  “Drie  dingen:  ten  eerste:  “Veel  bidden”,  ten  tweede:  “blijven  lachen”  en  ten  derde:  “altijd  
vriendelijk en tevreden zijn”. Dit getuigenis geeft zij zeker ook graag aan u mee, om het nieuwe jaar vol goede moed te  
beginnen.

Dankbaar om uw blijvende vriendschap, dragen wij u en al uw intenties mee in ons gebed!  Graag nodigen wij u 
weer uit voor de nachtmis op zondag, 24 december om 20.00 u  en ook voor het avondgebed (om 16.30 u ) bent u, 
zoals op elke zon- en feestdag, van harte WELKOM. 
 

Wij wensen u  en al uw geliefden een zalig Kerstfeest en een gezegend nieuw jaar 2007!

Vrede en alle goeds, 
                                                                                                             Zusters Clarissen  - Sint-Truiden 
 


