
Advent 2011

"Zalig zij die geloofd heeft dat in vervulling zal gaan 
 wat haar vanwege de Heer gezegd is."  Lc. 1,45

 

‘Deze woorden jubelde Elisabeth uit toen zij Maria, de moeder van haar Heer, ontmoette! ‘Alle werkelijk leven is ontmoeting’  
zegt Martin Buber en dat mochten deze twee vrouwen ervaren, begenadigd als ze waren met nieuw en onverwacht leven.  
Leven dat ook in ons hart wil geboren worden, want daar voltrekt zich het wonder: niet buiten ons maar in ons! Is er nog wat  
plaats voor Hem? Met een stal stelt Hij zich tevreden! Een stal waarin een os en een ezel huizen. Zalig zij die geloven dat  
dáár in vervulling zal gaan wat ons is voorzegd: ‘Kind ons geboren, Zoon ons gegeven’, Immanuël is zijn naam: God-met-ons!  
Hoe Hij met ons is en was in het voorbije jaar willen wij hier graag met u delen. 

Eén van de markantste vieringen van dit jaar is toch het achtste eeuwfeest van de stichting van onze Clarissenorde! Op 
palmzondag hebben wij, in verbondenheid met al onze broeders en zusters over de hele wereld, het Clarajubeljaar ingezet. 
Clara  werd  in  uitbundige  feestvreugde  gevierd  op  10  en  11  augustus.  Er  kwamen  zoveel  stadsgenoten,  vrienden  en  
familieleden meevieren, dat de kapel bij  het feestgezang van de Eucharistieviering, traditiegetrouw opgeluisterd door het  
Gregoriuskoor, bijna uit haar voegen barstte. Clara kan echter niet herdacht worden zonder Franciscus. Ook zijn feest werd  
daarom met nog meer luister gevierd dan andere jaren. In voorbereiding ervan, op 2 oktober, zong het koor ‘De Schalmei’ een  
schitterend  concert  in  onze  kapel.  De  Franciscus-  en  Claraliederen  werden afgewisseld  met  een rollenspel  en  teksten,  
gebracht door onze zusters, waarin hun roeping en onderlinge band sterk tot leven kwam. 

En dat leven groeit en bloeit, ook in onze gemeenschap! Het driejaarlijks keuzekapittel op 24 oktober werd gevisiteerd door  
erevicaris Jan Boonen ter vervanging van onze nieuwe visitator, zr. Werner Boutsen. Eerder dit jaar mochten wij haar wel in 
onze  gemeenschap  verwelkomen  voor  een  sympathieke  kennismaking.  Om  gezondheidsredenen  kon  ze  die  dag  niet 
aanwezig zijn, al was ze wel met ons verbonden in gebed om het licht van de H. Geest. Het keuzekapittel verliep in grote  
eensgezindheid! Zr. Karien werd tot abdis herkozen, zr. Mariëtte tot vicares en zr. Carmen tot raadslid. Dankbaar dat deze  
zusters bereid zijn het bestuur van de gemeenschap op zich te nemen, opteren wij er toch voor om zoveel mogelijk met alle  
zusters te bespreken. In een kleinere gemeenschap kan dat! 

Wat er het afgelopen jaar ontstaan is aan nieuwe initiatieven, daarvan zijn we zelf wat verrast als we ze op een rijtje zetten: de  
gemeenschapsdagen  onder  begeleiding  van  Mevr.  Ria  Grommen,  de  kapittels  waarin  we  echt  met  elkaar  leren 
communiceren,  de  Taizévieringen die  we samen met  Sam en Evi  organiseren,  de  bezinningsnamiddagen met  groepen 
volwassenen en jongeren, de vormingsnamiddag voor franciscaans-geïnspireerde leken, de maandelijkse leesgroep met de 
broeders,  een nieuwe website om mensen iets van onze levenswijze te laten proeven.  We voelen dat  dit  alles ons als  
gemeenschap dichter bij elkaar brengt en dichter bij de mensen en dat ervaren we echt als een grote genade, maar ook als  
een verantwoordelijkheid om de rijkdom van de franciscaanse spiritualiteit met zoveel mogelijk mensen te delen. Vandaar dat  
wij onderling en ook samen met onze broeders in de leesgroep werken aan verdieping van de eigen spiritualiteit. Daaruit is  
het initiatief gegroeid om op 26 november een studienamiddag te organiseren voor franciscaans geïnspireerde leken. Het was  
een ‘première’ voor ons maar met 28 deelnemers zo goed meegevallen dat het voor herhaling vatbaar blijkt. 

Een hele blije gebeurtenis was het 40 jarig kloosterjubileum van zr. Mariëtte die dit op 8 oktober dankbaar met haar familie en  
gemeenschap mocht vieren! Na een verwelkomende receptie zongen we in een vesperdienst onze vreugde uit om zoveel  
jaren trouw clarissenleven! Haar kleine achterneefje Mathias (20 maanden) stal de show. Hij zorgde er zo ijverig voor dat  
iedereen een liturgieboekje had, dat alleen al die lieve spontaniteit van dit kind ons tot lof en dank bracht aan de Heer. Nadien  
kwam de familie met zr. Mariëtte samen voor een feestelijk avondmaal en de sfeer zat er meteen in!

Eerder dit jaar mochten we getuigen zijn van de viering van 60 jaar liefde en trouw! Het diamanten huwelijksjubileum van 
Mr. en Mevr. Hombroux-Smets werd dankbaar herdacht in onze zondagsviering waarin zij al jaren elke week – maar die dag 
ook met al hun kinderen en kleinkinderen die dit als een verrassing georganiseerd hadden – aanwezig waren. 

Feesten, ja dat kunnen wij echt goed! De dagen van stilte en bezinning die ons gegeven worden, ervaren we evenzeer als  
een feest waarin de onderlinge band groeit. Dit jaar gaf medebroeder en gardiaan Frans Cuypers ons een stevige retraite  
rond de geloften, helemaal vanuit de franciscaanse intuïtie! Verder mochten we op de regiovergadering bij de broeders in een 
indrukwekkende diamontage het getuigenis beluisteren van de minderbroeders-missionarissen in Congo. Verder waren er 
kansen tot vorming in overvloed: een schitterende leesdag, begeleid door zr. Martine van Oostende, een studiedag rond de  
armoede bij Clara voor alle zusters clarissen, begeleid door assistent Walter Verhelst, de vormingssessies en -dagen van de  
U.V.C. (unie voor vrouwelijke contemplatieven), de samenkomsten van de -50ers, de Clarastudiegroep waarin we de regel  
van Clara intensief bestuderen, het onderricht van de broeders en zusters van Tibériade die twee keer op missie kwamen in  
de parochiefederatie Sint-Truiden. 



Met onze eigen parochie St.-Gangulfus hebben we ook sterk meegeleefd toen de parochieraad werd opgeheven en de  
zondagsvieringen wegvielen. Zoveel jaren inzet van een goedwerkende parochieraad mochten wij dankbaar meevieren met  
een receptie in onze tuin. 

In het kader van het Clarajubeljaar hebben we meer getuigenis gegeven naar buiten toe. Zr. Elisabeth gaf twee keer een  
getuigenis aan de vormelingen van de stad en hun ouders. Ook begeleidde ze een bezinningsdag voor de paters Kapucijnen  
te Brugge, die heel tevreden bleken met de inleidingen van hun medezuster. Er werden vanuit onze gemeenschap diverse 
artikels geschreven voor franciscaanse tijdschriften. En zr. Elisabeth heeft, in opvolging van zr. Lutgart van Oostende, een  
taak opgenomen als lid van de redactieraad van Golfslag, het tijdschrift voor alle religieuzen van Vlaanderen. 

De jaarlijkse Claradag waarop al de Clarissen uit Vlaanderen en Wallonië elkaar ontmoetten, stond helemaal in het teken van 
het Clarajubeljaar. De zusters van Boom waar we te gast waren, maakten er in samenwerking met de federatieraad en enkele 
lieve vrijwilligers een heus feest van dat begon met een boottocht over de Rupel. Wat was dat zalig in de zon! Nadien heetten  
de burgemeester van Boom en enkele schepenen ons van harte welkom in hun stad. De Eucharistieviering vormde het 
hoogtepunt van die dag. Daarna werden we echt verrast met een barbecue zoals we er nog nooit een hadden meegemaakt 
en dat met zoveel zusters samen! Nog een zusterlijke ontmoeting in onze gemeenschap was die van al de abdissen die onder  
de deskundige leiding van Mevr. Ria Grommen een goed gesprek hadden over essentiële vragen rond ons clarissenleven. 

Ja, als zusters van één federatie delen we veel met elkaar. Ook de moeilijke momenten! De zusters van St.-Niklaas werden in  
vrij korte tijd geconfronteerd met het overlijden van drie medezusters, onder wie ook hun geliefde moeder abdis. Om hen in  
hun nood bij te staan, hebben wij als federatie gedurende vijf maanden elke week een zuster afgevaardigd om er een handje  
toe te steken. De zusters waren zo dankbaar en ze pasten zich telkens met veel openheid aan de helpende medezuster aan!  
Nu verblijven de zusters van St.-Niklaas in het rustoord St.-Pauwels, waar ze gelukkig samen verder kunnen leven als claris. 

Heel verrassend kwam ook het bezoek van Mgr. Léon Lemmens, pas tot hulpbisschop gewijd van Mechelen-Brussel! Hij  
deelde met ons zijn vreugde en zorg om de kerk van vandaag en ook om de Egidiusgemeenschap die hem nauw aan het hart  
ligt. Wij wensen en bidden hem veel goede moed toe om in deze woelige tijd echte hoop en vrede uit te dragen.

Vrede, ze is zo kostbaar! Daarvan getuigden de zeven broeders Trappisten van Tibhirine, die in Algerije hun leven hebben 
gegeven omdat zij er bewust voor kozen in vrede te leven met hun vijanden! Op 29 mei bracht de heer Michel Kempeners  
samen met zijn leerlingen woordkunst op een serene en indringende wijze het verhaal van deze monniken aan al wie het  
horen wilde. Aangrijpend voor de vele mensen die er in onze kapel naar kwamen luisteren! 

Maar zoals het in ieders leven gaat, was het niet één en al jubel in dit jubeljaar! Enkele van onze zusters moesten ook  
afscheid nemen van hun dierbaren. Eerst zr. Paula van haar broer Camille Bovie en later ook zr. Marie-Josee van haar zus  
Fien Thijs. Wij gedenken hen, heel dankbaar om hun leven en de liefde die zij aan deze wereld hebben bijgedragen! 

Graag willen wij u via deze brief ook van harte danken voor uw steun en genegenheid die we dit jaar weer zo overvloedig  
mochten ondervinden! Graag dragen wij u en uw dierbaren en intenties mee ons gebed. Daar mag u op rekenen! Want al  
delen wij hier met u vooral iets van de uitzonderlijke dagen en feesten, ons eigenlijke leven is toch een leven van gebed en 
aandacht voor alle mensen. 

Graag nodigen we u uit om deze adventstijd met ons innig toe te leven naar Kerstmis. Elke zondag van de advent kan u om  
16.30u een bijzondere adventswake meevieren, de moeite waard om het gewoon eens te doen! Kerstnacht vieren wij om 
20.00u. De plechtige Eucharistieviering op kerstdag is om 9.00u. De vesperdienst op kerstdag bidden we zoals op alle  
zon- en feestdagen om 16.30u. U bent van ganser harte welkom!

Nog goed nieuws is dat er op dinsdag, 27 december om 17.30u weer een KERSTCONCERT doorgaat in onze 
kapel, verzorgd door het kinderkoor de Gregoriaantjes samen met het Gregoriuskoor! Het zal meer dan de moeite  
waard zijn om te komen luisteren. Nadien kan u het koor en alle aanwezigen kan ontmoeten op de kerstreceptie! 

Moge de Heer u en allen die u dierbaar zijn zegenen met een zalig Kerstfeest en gezegend Nieuwjaar 2012! 

Zusters Clarissen, Diesterstraat 66, 3800 Sint-Truiden ~ www.zustersclarissen.webklik.nl


