
 

Als gezant van de he mel werd een aartsengel tot de moeder Gods- ge zon- den-

 

om de blijde boodschap te ver kon- di- gen.- Toen aanschouwde hij, o Heer,

2

 

uw menswording en riep in opper ste- ver ba- zing- met zijn he mel- se- stem:

3

 

Bewust was zich Maria haar rein heid- en daarom sprak zij onomwonden tot Ga briël:-

4

 

"O, hoe wonderbaar is mij uw woord, hoe on door- gron- de- lijk.-

5

 

Gij ver kon- digt- dat de maagd moe der- wordt, en gij ju belt- voor God:

6

 

Ge richt- op de ken nis- die niet te ken nen- is zei de Maagd tot de ge zant- van de Heer:

7

 

"Zeg mij: hoe zal dit ge schieden- dat ik uit mijn maag de- lij- ke- schoot een zoon zal ba ren?"-
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Maar de en gel- sprak haar toe met de ze- woor den:-
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Door Gods kracht o ver- scha- duwd- heeft de maagd ont van- gen-
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hoe wel- zij nooit door een man werd be na- derd.- Haar moe der- schoot- werd een vrucht ba- re- ak ker-

11

 

en allen die verlossing willen oogsten naderen en zingen- luid:

12

 

En de maagd spoed de- zich naar E li- sa- beth- na dat- zij in haar moe der- schoot-

13

 

God had ont van- gen.- Het kind in de schoot van E li- sa- beth- sprong vol vreug de- op

14

 

als of- het zelf Gods moe der- be groet- te:-
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